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KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 

OUDERLINGEN D. de Joode scriba 
Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
L.A. van Maaren 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
M.J. van Zante  

 
OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

A.J. Hobo 
 

DIAKENEN  J.W. Boogert 
A.J.W. Boote 
W.M.H. Slingerland 
A.G. van Zante 

 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst 
 in het kerkelijk centrum 
 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
   Brede School, Achterweg 35

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:scriba@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 

 

Een troonrede 

 
Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land, opdat zij bij mij 

zullen zitten. Wie op de volmaakte weg gaat, die zal mij dienen. 
Psalm 101:6 

 
Derde dinsdag in september, de dag waarop de koning de troonrede 
uitspreekt. Aan het eind van die rede doet hij belijdenis door de naam 
van God te noemen.  
Velen menen dat David de woorden van Psalm 101 geschreven heeft als 
een soort regeringsverklaring toen hij het koningschap over Israël 
aanvaardde. Eerst verklaart hij hoe hij zelf koning zal zijn en vervolgens 
wie en hoe zijn ministers, dienaren, zijn “getrouwen” (vs. 6) zullen zijn. 
Van Psalm 101 leren we dat God ook alles te zeggen wil hebben in de 
samenleving, de politiek, de rechtspraak enz. Ook daar wil de Heilige 
Geest werken en gaven schenken. 
Gelovigen hebben te staan op de voorposten van het hele leven en daar 
getuigen te zijn. De Heere wil het met zijn Woord en wet voor het zeggen 
hebben op alle terreinen van het leven. Daar was David van doordrongen 
en dat beleed hij in zijn “troonrede”. 
De overheid heeft bij het handelen naar de wil van de meerderheid 
bovenal rekening te houden met de wil van God, uitgedrukt in zijn heilige 
en heerlijke wet. 
En wij, die niet op de voorposten staan? Wij hebben te bidden voor 
koningen en allen die “in hoogheid zijn gezeten”, zoals ook Christus ons 
voorgegaan is in het eren van de overheid en zoals zijn  
apostel dat schrijft in de eerste brief aan Timotheüs. 
 

Lezen: 1 Timotheüs 2: 1 - 4 
Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een psalm” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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48e Jaargang, no. 1286, 23 september 2024 2024 
 

KERKDIENSTEN 
 

Zondag 29 september 2024 

09:30 uur: Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht 

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: GZB deelgenoot Familie Meijer 
Voor ondersteuning van ons zendingsechtpaar en hun werk 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 

 

Zondag 6 oktober 2024  |  Israëlzondag 

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 

1e collecte: PKN Kerk en Israël 

Kerk versterkt werk en positie van boeren 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Zondag 13 oktober 2024 

09:30 uur: Ds. H.L. Versluis, Ede 

18:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede 

1e collecte: Diaconie 

Voor plaatselijke diaconale doeleinden  

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

29 sept: 2 Koningen 24: 18 - 25: 17 Juda en de tempel ten onder 

   6 okt:  Daniël 1 Daniël in Babylon 

 13 okt:  Daniël 2 De droom van Nebukadnezar   
 

Kinderoppas:  

29 sept: Annette en Lieke 

    6 okt: Daniëlle en Charlotte 

  13 okt: Jacco en Vera 
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Schoonmaakrooster 

23 t/m 27 sep: Carolien Boogert ten Helma van Mourik 

   30 t/m 4 okt: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en 

Netty Pippel 

  7 t/m 11 okt: Jolisa van Zante en Arissa Wigmans 

14 t/m 18 okt: Nel van der Linden en Rika van Brakel 
 

 

 

 
Geboorte 
‘Een pareltje, kostbaarder dan goud, uit Gods hand aan ons 
toevertrouwd’. Deze rijke woorden lazen we net na de vorige deadline, 
toen een geboortekaartje voor de gemeente binnenkwam. Daarop het 
mooie bericht dat Niels Koppejan en Anniek Koppejan-van Velzen 
ouders zijn geworden en Tieme grote broer van Jona Nicolaas 
(Achterweg). Hij is geboren op 23 augustus. We wensen het gezin de 
liefde van de Heer voor elkaar toe, en natuurlijk ook van harte 
gefeliciteerd aan opa’s, oma’s, overgrootmoeder en verdere familie.  Een 
gezegende doopdienst op 13 oktober!   
 
Gezondheid 
Jantje van Arkel-van Driel (Zworrelstraat ) moest na hevige pijn plotseling 
worden opgenomen in het ziekenhuis en zelfs worden geopereerd. Dit is 
wonderwel goed gegaan en ze mocht weer terug naar Herwijnen. We 
wensen haar een goed herstel in de kring van familie en dat ze in 
afhankelijkheid van de Here God in vertrouwen kan gaan: ‘Beveel gerust 
uw wegen’. 
 
Het kan als standaard overkomen voor velen en toch is het waardevol 
om het te blijven noemen. Omdat er daadwerkelijk en concreet wordt 
gedacht aan hen die in tehuizen verblijven of daarnaar verhuizen, 
onderzoeken ondergaan, voortdurend behandelingen krijgen, zorgen in 
familiekring hebben, een kruis hebben te dragen, alleen aan de eettafel 
zitten. Voor hen bidden wij in deze tijd:   

 

Wat vlied’ of bezwijk’ getrouw is mijn God. 
Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot’. 

Moog ’t hart soms ook sidd’ren, in ’t heetst van de strijd, 
zijn liefd’ en ontferming vertroosten m’altijd. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Als God mij vertroost, is ’t kruis niet te zwaar, 
dan ken ik geen vrees in ’t bangste gevaar, 
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 

(Gezang 202 bundel 1938) 
 
Zij die elders verblijven  
We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven.  
Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door 
b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten. 
 

Andrea van Mourik  Mw. C. van der Wal van Maren 
Griendweg 16-L  Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235 
4208 AA Gorinchem  4143 EN Leerdam 
 

Afspraken bezoekwerk 
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden 
verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en 
vrijdag: 
- per telefoon op 0418 581505;  
- per telefoon of app 06 14600988;  
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende 
zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
 

 
 
Bij de diensten 
 

Uitzenddienst Herman en Anneloes Meijer 
 

We blikken nog even terug op de dienst van 
zondag 1 september, waarin Herman en 
Anneloes Meijer vanuit onze gemeente 
namens de GZB zijn uitgezonden als 
zendingsechtpaar. Ze zijn vorige week 
dinsdag daadwerkelijk verhuisd naar 

Costa Rica, samen met hun kinderen Ralf en Julia. 
Herman gaat werken bij ESEPA en samen met predikanten 
(in opleiding), ambtsdragers en leiders van kerken nadenken over 
dienend kerk zijn. Anneloes gaat aan de slag bij Fundación Génesis, een 
kerkelijke organisatie die probeert levens van kwetsbare mensen te 
veranderen.

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Dominee Roseboom, die de dienst leidde, bevestigde Herman ook in het 
ambt van predikant met een bijzondere opdracht. De tekst van de preek 
was gekozen uit Jesaja 55: 1-13. Het thema was ‘Ingeschakeld in de 
kringloop van het Woord’.  
Aan de handoplegging na de bevestiging tot predikant namen deel 
ds. Roseboom, ds. J. Haasnoot (GZB), ds. N. Noorland en ds. E. Meijer.  
Aan de handoplegging na de uitzending namen deel ds. Roseboom, 
ds. Haasnoot en ouderling Ruitenburg (namens de 
Thuisfrontcommissie). 
Het echtpaar Meijer werd toegesproken door Eveline Segers (GZB) en 
door Amanda de Bruin (namens de Thuisfrontcommissie). 
Niet alleen wij als Hervormd Herwijnen ondersteunen het werk van 
Herman en Anneloes, ook andere gemeenten dragen financieel bij. Het 
gaat om de Protestantse Gemeente Zoetermeer (Oosterkerk); 
Noorderlicht Rotterdam; om de Hervormde gemeenten in Giessendam/ 
Neder-Hardinxveld; in Capelle aan den IJssel (Nieuwe Westerkerk); 
in Waardenburg Neerijnen; in Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-
Nederhemert; in Nieuwland; en in Wilnis. 
Herman en Anneloes zijn onder meer te volgen wie Facebook: meijers 
met missie, of via Instagram: meijers.met.missie 
 

Collecteren tijdens de kerkdiensten 
De kerkenraad heeft besloten weer te gaan collecteren tíjdens de 
diensten. In coronatijd hebben we de collecten om goede redenen 
verplaatst naar de uitgang. Dat is daarna zo gebleven. Bij de herziening 
van ons Beleidsplan werd de suggestie gedaan weer te gaan collecteren 
tijdens de dienst zelf. Met als argument dat collecteren (‘de dienst der 
offeranden’) een wezenlijk onderdeel is van de eredienst. 

De kerkenraad heeft zich beraden over het onderwerp 
en besloten de collecten weer te gaan houden in de 
dienst, juist om bovengenoemde reden.  
We starten met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar, 
zondag 1 december. De derde collecte blijft zoals we 

eerder gewend waren wel aan de uitgang. De eerste maand zullen 
kerkenraadsleden aan de uitgang staan. Vanaf januari hopen we weer te 
gaan werken met een rooster waarin iedereen kan meedraaien. 
Voor alle duidelijkheid: geven via de app of op een andere manier blijft 
uiteraard gewoon mogelijk. Niemand hoeft zich daarom bezwaard te 
voelen tijdens het collecteren in de dienst de collectezak gewoon door te 
geven, zonder er zelf iets in te doen. Het is misschien juist wel een goed 
moment om juist dan ook via de app te geven (maar dat mag thuis 
uiteraard ook). 
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Beheer collectebonnen  
Nu ouderling-kerkrentmeester Gijs de Joode afscheid heeft genomen, 
gaat Rudi van Zante het beheer van de collectebonnen van hem 
overnemen. Aan de manier van bestellen et cetera verandert verder 
niets. 
 
29 september: Jobserie 
In de avonddienst van 29 september gaan we verder met het boek Job. 
Afgelopen keer hoorden we over het leven van Job voor de rampspoed. 
Nu horen we wie Job is tijdens het onheil dat hem treft.   
 
6 oktober: Israëlzondag 
Sinds jaar en dag is de eerste zondag van oktober in de Protestantse 
Kerk de Israëlzondag, vanwege de onopgeefbare verbondenheid van de 
kerk met het joodse volk. Dit jaar is het behoorlijk beladen.  
 
Een jaar geleden spraken we op Israëlzondag over de complexe relatie 
tussen de beloften in de Bijbel voor het joodse volk en het optreden van 
de huidige staat Israël.  
Vanaf een week daarna werd dat nog complexer na de terroristische 
pogrom van Hamas en de heftige reactie daarop van de Israëlische 
regering. Natuurlijk zal dat dit jaar weer een plaats krijgen, maar in het 
bijzonder luisteren we op deze morgen naar wat de God van aartsvaders 
Abraham, Izaäk en Israël tot het joodse volk, deze wereld en ons door 
Zijn Woord te zeggen heeft.   
 
13 oktober: wijziging  
In de ochtenddienst van 13 oktober zal ds. Versluis in plaats van mij 
voorgaan. Dan ben ik namelijk eenmalig ‘uitgeleend’ aan de 
Gereformeerde Kerk. Eerst zou dit een gezamenlijke diaconale dienst 
zijn met de Gereformeerde Kerk, maar deze is verplaatst naar februari. 
Er was echter nog geen voorganger bij de Gereformeerde Kerk voor 
deze dienst, omdat dit niet helemaal goed is gegaan in de communicatie.  
Ook moest er nog een doopdienst aldaar gepland worden en het valt nu 
zo goed samen dat in deze dienst twee kinderen gedoopt kunnen 
worden, waarvan ik de ouders al enigszins ken. Het is een bijzondere 
samenloop en daarom wel de bedoeling dat het bij een eenmalige 

gebeurtenis blijft       .  
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Generatie Y-gespreksgroep (20-40 jaar) 
Voor de digitale lezers, voor de anderen zal het bericht te laat zijn: 
dinsdagavond 24 september om 20:00 uur is er weer Generatie Y. 
Samen in gesprek over ons leven, geloof, gezoek en God. Of je nu vorig 
jaar al deelnam of voor het eerst wilt deelnemen: welkom! 
Er zijn anderen die nog nadenken om mee te doen vanwege 
onderstaande bericht over belijdeniscatechese. Mocht je daar ook over 
nadenken? Kom dan vooral, misschien trek je daarmee de anderen over 
de streep!  
 

Belijdeniscatechese 
Wanneer je dit jaar belijdeniscatechese wilt volgen, is het mogelijk om 
aan te sluiten bij de Generatie Y-gespreksgroep. Later in het seizoen is 
het mogelijk om aansluitend aan Generatie Y een aantal specifieke 
avonden te volgen met het oog op het afleggen van geloofsbelijdenis. 
Zodoende eerst van harte welkom op 24 september om 20:00 uur!  
 

Catechese: Follow Me (12-16) 
Het nieuwe catecheseseizoen begint op woensdag 25 september om 
19:00 uur. Een aantal nieuwe tieners zijn voor het eerst van harte 
welkom, anderen hopen we weer opnieuw te mogen begroeten. We 
beginnen weer met één groep, wanneer we na de introductie in 
verschillende groepjes uit elkaar gaan.  
 

Catechese: Follow Up (16+) 
Bij de vorige editie konden we nog niet melden of er een 16+’groep zou 
kunnen beginnen. Inmiddels kan dat doorgaan en wel in samenwerking 
met de Gereformeerde Kerk. Op de woensdagavonden om 20:00 uur 
zullen Henk van Zandwijk en ik de avonden verzorgen. Woensdagavond 
25 september om 20:00 uur zijn de 16+’ers welkom in de Gereformeerde 
Kerk. 
 

Jeugdvereniging 
Voor jongeren ouder dan 18 jaar is de Herwijnse jeugdvereniging weer 
van start gegaan. De jongeren organiseren deze avonden helemaal zelf. 
Op 6 oktober is de volgende avond in het jeugdhonk van de 
Gereformeerde Kerk. Wees erbij als je het fijn vindt om samen met 
leeftijdsgenoten te zijn, te praten over geloof en alle andere dingen, om 
samen te zingen en spelletjes te doen!  
 

Bijbelgesprekskring 
Lastig om een toegankelijk boekje te vinden, maar we zijn er hopelijk 
uitgekomen. Het gaat over randfiguren in de Bijbel, zoals de koningin van 
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Seba, Naäman, Barabbas. Op dinsdagmorgen 1 oktober van harte 
welkom om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum. Ik zal het eerste hoofdstuk 
van het boekje kopiëren en dan kunnen we daarna kijken of het bevalt. 
Het Bijbelgedeelte is Genesis 14:1-24.  

Ds. Wilhelm Roseboom 
 

Huiskring 
De huiskring gaat weer van start. We komen om de 3 á 4 weken bij elkaar 
op zondagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. We beginnen met een 
bakje koffie of thee en iets lekkers erbij, dat geeft meteen de gelegenheid 
om met elkaar te delen hoe het gaat. 
We behandelen daarna een Bijbelgedeelte aan de hand van een boekje.  
Maar als je graag een ander onderwerp wilt behandelen, dat kan ook.  
 

Op D.V. zondag 29 september om 20.00 uur komen we bij elkaar in de 
grote zaal van het kerkelijk centrum. Van harte welkom om een avondje 
met ons mee te doen!  
Voor meer info: Alex Ruitenburg, tel. 582439, mob. 06-23718906 of mail: 
alexenmarleen@live.nl. 
 
Kring groeien in geloof 
Wij zijn een groep gemeenteleden die 1 x in de 3 weken op 
maandagavond bij elkaar komen. Door middel van een boekje zijn we 
bezig met Gods Woord .Er is veel ruimte voor wat ons bezig houdt, over 
een bepaalde dienst, kortom wat er speelt in ons leven. 
Om beurten zorgen we voor de koffie, een lied of gedicht wat bij die 
avond past. 
De avonden duren van 20.00 u tot 21.30 uur ( max 22.00 uur) De eerste 
avond is op maandag 30 september,. 
U/jij bent ook van harte welkom, kom gewoon eens kijken, luisteren, 
meepraten.  

Groet en namens de groep tot ziens, Heiltje van Santen 
Jarigen 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de 
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken 
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen. 
 

Datum Naam           Leeftijd   Adres 
02-10 E.C. van Weelden-van der Maas   89  Biermanlaan 2 
09-10 E.M. Helmich-Quakernaat        94  Zworrelstraat 76 
19-10 G. van Eeuwijk-van der Leij        92  Biermanlaan 2 
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Bloemengroet 
Afgelopen periode zijn de bloemen bezorgd bij; 
Fam van Dongen ( huwelijk jubileum) 
Mevr R de Joode ( Molenkamp) 
Fam Meijer ( Molenstraat)  
Dhr A v/d Meijden (Seringenhof) 
 
VERANTWOORDING 
Collecten 
 
  1 sept  1e collecte € 1.178,15 GZB - fam. Meijer (mo) 
 1e collecte € 31,60 Transworld radio (av) 
 2e collecte € 47,40 Kerkrentmeesters (av) 
 Uitg.collecte € 38,20 Past. en prediking (av) 
 
  8 sept   1e collecte € 100,40 Diaconie 
  2e collecte € 87,20 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   75,80   Pastoraat en prediking 
  Avondm.coll €   343,05 Het Passion 
 
15 sept   1e collecte € 99,80 Timon 
  2e collecte € 87,40 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   102,80   Pastoraat en prediking 
Ontvangen via: 
Jolisa van Zante € 10,00 
Ds. Roseboom € 20,00 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 
 
 
 

Uitslag trekking grote verloting  
Zaterdag 21 september is de trekking verricht van de grote verloting.  
De trekking heeft de volgende prijswinnaars opgeleverd: 
1. Jan van Vliet  
2. Nelly de Bruijn 
3. Arnold en Miranda Pippel 
4. Caroline van de Brink 
5. Peter en Bethli de Fockert 
6. Thijs van der Meijden 
 
De prijzen worden, of zijn inmiddels, bij de prijswinnaars bezorgd.  

ACTIVITEITEN 
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Iedereen die heeft mee geholpen deze actie tot een succes te maken, 
zowel organisatoren, kopers van de loten als zeker ook de verkopers: 
heel hartelijk bedankt! Fijn dat we er zo met z’n allen de schouders onder 
hebben gezet.  
 

Toerustingsavond 
Er is op 2 oktober om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk een 
toerustingsavond die namens beide kerken wordt georganiseerd. Inloop 
vanaf 19.30 uur. Spreker is Els van Dijk. 
Els houdt zich dagelijks bezig met de ontwikkelingen in onze cultuur en 
maatschappij. Zij is auteur van diverse boeken, spreker en columnist en 
was 22 jaar directeur van de Evangelische Hogeschool. Els zal een 
analyse geven van de tijd waarin wij leven en het alternatief van het 
evangelie laten zien. 
 

Online draaiavond in en vanuit het dorpshuis; óók live te volgen! 
Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: de loten voor de online 
draai-avond op vrijdag 8 november, zijn uitverkocht. Dat de loten geliefd 
zijn, dat wisten we. Maar dat het zo snel zou gaan, heeft ons allemaal 
verrast! Alle kopers heel hartelijk bedankt! 
De online-draaiavond/ Rad van avontuur wordt online uitgezonden vanuit 
dorpshuis de Poort. De uitzending is te volgen via het YouTube-kanaal 
van de kerk. Aanvang 19.00 uur. De link vindt u te zijner tijd op de website 
www.hervormdherwijnen.nl  
U kunt net als vorig jaar ook zelf aanwezig zijn in het dorpshuis, om de 
draaiavond live te volgen. In de pauzes draaien we met de aanwezigen 
enkele ronden met de kleine lootjes. Die lootjes kunt u ter plekke in de 
zaal kopen. Ook na afloop van de online draai-avond, draaien we een 
aantal rondes met de kleine lootjes. Uiteraard met mooie prijzen. 
 

Iedereen die naar het dorpshuis komt, krijgt gratis een kop koffie met 
cake. Wie een lot (van € 50,00) voor de online draai-avond heeft én naar 
het dorpshuis komt, krijgt ook een bon voor een gratis consumptie en 
doet mee met een extra verloting aan het einde van de avond; 
voorwaarde voor het laatste is wel, dat u bij die trekking aanwezig bent.  
 

DUS: 
Vrijdagavond 8 november, 19.00 uur: online draai-avond; 
Te volgen via YouTube-kanaal kerk; en live te volgen in de Poort; 
In de pauzes van de online draaivond en na afloop: Rad van Avontuur 
met kleine lootjes. Voor vragen: Dyke de Joode 
(dykedejoode@gmail.com of 06 – 33752315 (ook WhatsApp). 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:dykedejoode@gmail.com
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Gebruik kerkelijk centrum 
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of 
iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met Ton Hobo 
(kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband 
met de bezetting van de zalen. 
 
Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eersteklas toekomst 
Op zaterdag 12 oktober a.s. wordt weer een Dorcas kledingactie 
gehouden. Er wordt kleding, schoenen, huishoudlinnen, tassen en 
riemen verzameld. Het grootste deel hiervan wordt verkocht via de 
Dorcas-kringloopwinkels in Nederland. Een klein deel wordt verkocht in 
Oost-Europa.  
Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te kijken 
wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren en 
kennissen te vragen.  
U kunt 12 oktober vanaf 10:00 uur uw (overtollige) kleding inleveren. 
Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren.  
Op de volgende adressen wordt de kleding ingezameld: 
Herwijnen:   fam. De Vries, Waaldijk 187 (10:00 – 15:00 uur) 
Meteren: fam. De Vries, Wilheminastraat 8c (10:00 – 15:00 uur) 
Haaften: fam. De Vries, Gendershof 35 (10:00 – 15:00 uur) 
Vuren:  bij de geref. kerk, Esdoornlaan 2 (10:00 – 12:00 uur) 
 

Alvast hartelijk dank namens de Dorcas Werkgroep Herwijnen, 
William Arendonk 
 
 

 
 
Dijkpraat 
Laatst ging onze oude consulent ds. Mulder bij ons voor. Afgelopen 
zondag ging hij na 50 jaar voor de laatste keer voor in zijn eerste 
gemeente Bruchem en Kerkwijk, zo heb ik begrepen. Onze gemeente 
heeft warme herinneringen aan hem en dat heb ik van vroeger ook. Toen 
we in Bruchem woonden kwam hij regelmatig ‘snel’ een bakje koffie 
drinken na een kerkdienst, want hij moest nog naar anderen. Meestal 
bleef hij echter lang zitten, om vervolgens ook nog drie kwartier bij de 
deur te staan kletsen. Alleen bij het stukje naar de auto zette hij het 
opeens op een rennen, waarbij de arm omhoog ging en er nog bulderend 
zegen werd gegroet. Familieleden rennen nog steeds geregeld zo naar 
de auto.  
Toen ik een beroep naar Herwijnen had ontvangen, belde hij me: 
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‘Wilhelm, ik dacht dat je het maar moest doen, ze zitten er zo om 
verlegen’. Ik probeerde nog wat terug te zeggen, maar hij kon me niet 
horen door mijn zachte stem. 
Bij de dienst begin september ging niet alles even snel en geordend. Dat 
hoeft na 50 jaar trouwe dienst ook niet. Door alles heen, en dat vond ik 
ontroerend,  was de liefde voor Christus te proeven en hoe hij die 
verlossende liefde aan jong en oud gunt. 
Het deed me denken aan een verhaal over de oude apostel Johannes. 
Hij werd op zeer oude leeftijd door gemeenteleden de preekstoel 
opgedragen, omdat hij het zelf niet meer kon. Maar preken wilde hij. Deze 
preken werden steeds korter en de laatste preek zou zelfs zeer kort zijn 
geweest: ‘God is liefde, heb elkaar lief!’  
De laatste preek van ds. Mulder alhier was dan wel niet zo kort, en toch 
hetzelfde.  

Ds. Wilhelm Roseboom  
 

 
 
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
Dinsdag 24 sept 20.00 uur Generatie Y en belijdeniscatechese 
Woensdag 25 sept 19.00 uur Follow Me 
Dinsdag 1 okt 10.00 uur Bijbelgesprekskring 
Woensdag 2 okt 20.00 uur Toerustingsavond (Geref. Kerk) 
Vrijdag 8 nov 19.00 uur  (online) draaiavond 
 
 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 14 oktober 2024 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 

     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 
 

Volgende inleverdata zijn:  
 

  4 nov voor 3 weken 16 dec voor 3 weken 
25 nov voor 3 weken   6 jan ’25 voor 3 weken 
 

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 
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Programma BOP Herwijnen najaar 2024 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Woensdag 2 oktober 10.00 – 12.00 uur 
Presentatie over uilenbescherming, door Henk van Diest, een 

uilenkenner. 
 

Woensdag 16 oktober 10.00 – 12.00 uur 
Inloop met Koffie & Thee, de sjoelcompetitie en diverse 

spelletjes. 
 

Woensdag 30 oktober 10.00 – 12.00 uur 
Pub-quiz verzorgd door Koen Bijl. 

 

Woensdag 13 november 10.00 – 12.00 uur 
Inloop met Koffie & Thee, de sjoelcompetitie en diverse 

spelletjes. 
 

Woensdag 27 november 10.00 – 12.00 uur 
Bingo gepresenteerd door Winfried Flapper. 

 

 
 

 

Woensdag 11 december 10.00 – 12.00 uur 
Workshop kerststukjes,  

Leny, van Bloematelier Lunaria verzorgt deze activiteit. 
(hier wordt een eigen bijdrage voor gevraagd)  

  

 

 De BOP Herwijnen, een plek 
om elkaar te ontmoeten. 

 

Voor iedereen vrij toegankelijk, 
 

om de week op woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur in 

dorpshuis De Poort 
 

Voor een gezellig praatje, 
een kop thee/koffie 

een spelletje 
of presentatie. 

 

Loop eens binnen ! 

 

Stichting BOP Herwijnen. 
Contact:  
Bart van Zandwijk 
l.van.zandwijk@agroweb.nl   
tel: 06-13784043 
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KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 
REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 
KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 

verkrijgen via de diaconie 
     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 
DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 
WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 

  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

