
 

 

KERKBLAD 
Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 

 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 
 

OUDERLINGEN G. van Bezooijen 
   D. de Joode scriba 

Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 

 

OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

     
 

DIAKENEN  R. van Zante 
A.J.W. Boote 

J.W. Boogert 
 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het 
kerkelijk centrum  

 
 

CRECHE Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
Brede School, Achterweg 35 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 

In het Heiligdom 

 

“Zodat ik kan gaan naar Gods altaar” 
Psalm 43: 4a 

 

“Waarom zou ik naar de kerk gaan?” 
Deze vraag is in deze tijd regelmatig te beluisteren. Ik kan thuis toch 
wel geloven! Daar heb ik de kerk niet voor nodig. Zou het waar zijn? 
Volgens Psalm 43 kan het in ieder geval niet. De dichter van de psalm 
heeft de gemeente nodig: samen opgaan naar Gods huis, dàt is zijn 
verlangen. Het vuur van de gemeenschap doet het geloof van de 
enkeling immers branden.  
 
Een diepere reden voor dat verlangen is, dat er een altaar in de tempel 
staat. Het staat er vanwege de zonden en doet mij de schuld diep 
beseffen. Het altaar is ook een teken van verzoening! Het is Gòds 
altaar. Er wordt daar een lam geslacht. Het bloed vloeit. De schuld 
wordt weggedaan. U begrijpt al waar het altaar heen wijst? Inderdaad 
naar het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. De 
verzoening van al mijn zonden. Om Christus’ wil is de Heere mijn God. 
 
“Waarom zou ik naar de kerk gaan?” In het midden van de gemeente 
wordt verzoening uitgedeeld. Gratis en voor niets. Houd uw lege hand 
en uw verlegen hart maar op! Daar maakt de Heere lege harten vol! 
 
Iemand schrijft: “De kerk is de plaats, waar Christus met zondaren wil 
samenwonen. Wie zich hiervan ver houdt, kan daar slechts twee 
redenen voor hebben: òf hij/zij wil niet van Christus weten, òf hij/zij 
wenst niet voor een zondaar gehouden te worden”. 
 

Lezen: Psalm 43: 1-4; Korinthe 5: 18 - 21 
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46e Jaargang, no. 1265, 24 april 2023 
 

KERKDIENSTEN 

Zondag 30 april 2023 

09:30 uur: ds. J. van Dijk, Zeist 

18:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: World Vision 

(Kwetsbare kinderen de kans geven uit armoede op te staan) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 

Zondag 7 mei 2023 

09:30 uur: ds. J. Domburg, Aalst 

18:30 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal 

1e collecte: Voedselbank Leerdam 

(Voedselvoorziening voor mensen in armoede) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Donderdag 11 mei 2023 

15:00 uur: dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam 

 Dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht 
 

Zondag 14 mei 2023 

09:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

 Bediening van de Heilige Doop 

18:30 uur: prop. J. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam 

1e collecte: HGJB 

(Overkoepelde organisatie voor jeugdwerk) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Donderdag 18 mei 2023    Hemelvaartsdag 

09:30 uur: ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Diaconie 

(Voor plaatselijke diaconale doeleinden) 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
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Zondagsschool 

30 apr. 1 Petrus 2:11-25 Leven als vrije mensen 

  7 mei  1 Petrus 3: 1-13 Man en vrouw in Gods schepping 

14 mei 1 Petrus 3: 14-22 Lijden om het goede dat je doet 

18 mei 1 Petrus 5: 8-11 Jezus regeert, ook als wij lijden 

 

Crèche 

30 apr. Miranda Pippel, Vera Hobo 

  7 mei Jeanine Sneep 

14 mei Leontien van Arkel 

18 mei Lia van Baalen 
 

Schoonmaakrooster 

  1 t/m 5 mei: Nel van der Linden, Rika van Brakel 

15 t/m 19 mei: Jolisa van Zante, Arissa Wigmans 
 

 

 
Jubileum 
Gerton Oudijk en Joke Oudijk-Blom (Lingedijk, Kedichem) zijn op D.V. 
maandag 15 mei 25 jaar getrouwd. Het is nooit vanzelfsprekend om 
samen een jubileum te kunnen vieren en we zijn daarom met hen 
dankbaar voor deze gave. We wensen Gerton en Joke, hun kinderen 
en verdere familie een mooie jubileumdag toe. Bovenal wensen we hen 
Gods aanwezigheid op hun verdere levensweg. 
 
Wel en wee 
Gerdien de Bruijn (Burgemeester Posweg, Brakel) moet onderzoeken 
en behandelingen ondergaan, nadat er onrustige plekken ontdekt zijn. 
We wensen haar en haar gezin in de spannende tijden kracht van God 
toe en dat de behandelingen gezegend mogen worden. 
 
Nellie Blom (Onderweg) heeft een scan gehad na nieuwe klachten. De 
uitslagen zijn ongunstig gebleken, waardoor deze week waarschijnlijk 
nieuwe behandelingen starten. Wat naar om na een korte periode van 
relatieve rust hier mee geconfronteerd te worden. We bidden dat Nellie, 
Aart, hun kinderen licht op hun pad krijgen van onze God. 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Bij Mieke van de Minkelis-Batenburg (Rijshoutstraat, Sliedrecht) leek 
aanvankelijk nieuwe activiteit in de hoofdtumoren, maar gelukkig blijkt 
dat niet door groei van de tumoren te komen. We hopen dat het gezin 
nu een verkwikkelijke vakantie ontvangt.  
 
We hoorden van een vervelend ongeluk en veel geduld dat nodig is 
voor herstel. We weten van zorgen over lichamelijke of psychische 
gezondheid bij gemeenteleden of geliefden van gemeenteleden. We 
hoorden van verlies of beseffen dat velen het voortdurend met zich 
meedragen. 
 

Zoals de wind de bloesembomen streelt 
en met de vlieger van een jongen speelt, 

leidt u ons, stervelingen, door de tijd 
naar uw oneindige volkomenheid. 

(Lied 104b 2013) 
 
 
Uit dankbaarheid I 
Dankbaar zijn wij dat Bert thuis mocht komen. Wij willen iedereen 
hartelijk bedanken voor het medeleven in de vorm van kaartjes, 
telefoontjes, bloemen, bezoekjes en gebeden. 
 

Bert en Anja van Willigen 
 

Uit dankbaarheid II 
Heel dankbaar zijn wij na de behandeling die ik heb gekregen na mijn 
hartproblemen. Het mag gelukkig weer heel goed gaan. 
Dank aan God die mijn leven gespaard heeft. 
Ook wil ik iedereen bedanken voor de gebeden en het meeleven in de 
vorm van de vele kaarten, telefoontjes, appjes en andere attenties. 
 

Hans Bok 
 

Uit dankbaarheid III 
Ik ben heel dankbaar voor de geweldige belangstelling tijdens en na 
mijn laatste ziekenhuisopname. 
Heel veel kaarten, telefoontjes, presentjes en bezoeken heb ik gehad. 
Heel erg bedankt daarvoor. Ook dank ik voor Gods goedheid voor mij. 
 

Bertha de Jongh 
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Op de hoogte/meeleven 
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel 
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede 
en in minder goede tijden. Dus: 
 

Gaat u verhuizen? 
Laat het ons even weten. 

Trouwplannen? Een jubileum te vieren? 
We stellen een bericht erg op prijs 

Een geboorte? 
Stuur ook ons een kaartje 

Verdriet of verlies? 
Ook dan leven we graag met u mee. 

 
 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Basisdienst 
“Jezus Christus, Gods waarheid” is met Gewone Catechismus 55-58 
het thema voor de basisdienst op zondagavond 30 april. Het gaat om 
de volgende vraag en antwoorden: 
55 Waarom noemt Jezus zichzelf ‘de waarheid’? 
Er is niemand die in zijn leven zo overtuigend heeft laten zien wie God 
is, als Jezus. 
56 Hoe laat Jezus zien wie God is? 
Door als profeet Gods stem te zijn en onder ons mensen God te 
vertegenwoordigen. De Vader heeft Hem als zijn ware Getuige 
opgewekt uit de dood. Hij komt terug om te oordelen, levenden en 
doden. Zo zal Hij de waarheid over alles en iedereen aan het licht 
brengen. 
57 Hoe zal dat zijn als Christus de waarheid over alles en iedereen 
aan het licht brengt? 
Eindelijk zal alle duisternis overwonnen zijn. Wie onrecht lijdt, zal recht 
ontvangen. Voor wie in de leugen leeft en met onrecht denkt weg te 
komen, is dat een dreigende realiteit. 
58 Leef je als christen automatisch volgens de waarheid van Jezus 
Christus? 
Zeker niet. Vaak ben ik onecht, verstop ik mij achter een masker en heb 
ik de duisternis liever dan het licht. Verbonden met Christus ga ik Gods 
waarheid steeds dieper verstaan, liefhebben en doen. 
 

UIT DE GEMEENTE 
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Doopdienst 
Een blij vooruitzicht van vanwege de doopdienst op D.V.-
zondagmorgen 14 mei. Op deze zondag worden gedoopt: 
- Evie Petra Jacqueline (28 januari 2023), dochter van Sanne Vervoorn 
en Daniel Haberlah; 
- Evi (18 februari 2023), dochter van Marieke de Joode-van Mourik en 
Rick de Joode; 
- Mattias Jens Niklaas (10 maart 2023), zoon van Esther Roseboom-
Plender en Wilhelm Roseboom; 
- Nora Lisa (22 maart 2023), dochter van Gerdine Leiseboer-Vierwind 
en Age Leiseboer. 
 
Een wonder dat God nieuw leven heeft gegeven, een groot wonder dat 
Hij belooft voor de kinderen te zorgen en hen Zijn genade aanreikt. We 
wensen de ouders goede doopgesprekken en een vreugdevolle 
voorbereiding op de doopdienst. “En hoewel onze kinderen deze 
dingen niet verstaan”, bidden we dat het voor de kinderen een 
levenslange herinnering aan Gods trouw zal worden. 
 
Hemelvaartsdag 
Geeft u vooral door waarover u nog een keer een uitleg en 
verkondiging zou willen horen. Ik vind het fijn om iets uit te zoeken naar 
aanleiding van een vraag. Bij de laatste gezamenlijke dienst ging het 
daarom over de “zonen van God” (Genesis 6). Vanwege een vraag over 
verduidelijking van het “hogepriesterlijk gebed” (Johannes 17), is 
Hemelvaartsdag op 18 mei een mooie gelegenheid om uit dit 
Bijbelhoofdstuk te putten. 
Ik zal dan overigens niet zozeer ingaan op de eenheid van de 
christelijke kerk, daarvoor verwijs ik naar de verkondiging uit 
desbetreffend hoofdstuk van professor Gijsbert van den Brink in de 
avonddienst van jongstleden 12 februari. 
 
 
Verkiezing ambtsdragers. Svp NIET overslaan!! 
Voor u nu denkt, ik sla dit stukje verder over: NIET doen! 
Want het wordt écht tijd om serieus werk te gaan maken van het 
invullen van de vacatures in de kerkenraad. Beschouw dit maar een 
beetje als een noodkreet. We hebben al een aantal jaren twee 
vacatures voor (wijk)ouderling. Daar komt per 1 juli een vacature bij: 
Govert van Bezooijen gaat stoppen als ouderling. Na jarenlang op 
allerlei fronten binnen en buiten de kerk intensief actief te zijn geweest, 
gaat hij het wat rustiger aan doen. Als kerkenraad vinden we dat 
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uiteraard erg jammer, aan de andere kant hebben we begrip voor zijn 
situatie en zijn we dankbaar voor al het werk dat hij heeft gedaan en in 
elk geval tot 1 juli nog hoopt te doen. 
 
Voor we verder gaan over de vacatures: de diakenen Rudi van Zante 
en Jan-Willem Boogert zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden hebben 
zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van vier jaar. Daar 
zijn we als kerkenraad uiteraard erg dankbaar voor. Als uiterlijk 
zaterdag 6 mei 20.00 (bij scriba D. de Joode, Lunet 18 Vuren, 
scriba@nhkherwijnen.nl) geen tegenkandidaten zijn ingediend, zijn 
beiden daarmee herkozen. 
 
Dan terug naar de vacatures. Denkt u misschien ‘waarom al die nadruk 
op invulling van vacatures, het draait toch best?’ Of denkt u: elke 
zondag zijn er toch voldoende kerkenraadsleden die de kerk binnen 
komen lopen, waarom zijn er meer nodig?’ 
Dat willen we graag proberen uit te leggen. Met het vertrek van 
ouderling Van Bezooijen is er welgeteld nog één wijkouderling over: 
Arno van der Meijden. Ook Alex Ruitenburg en Dik de Joode zijn 
weliswaar ouderling, maar zij hebben andere, specifieke taken: 
jeugdouderling en scriba. Als u denkt, ‘die kunnen er toch wel even een 
wijk bij doen’, dan moet u dat idee maar snel weer vergeten. Het heeft 
geen enkele zin mensen te zwaar te belasten. Bovendien zou het 
onrecht doen aan hun functies én aan die van wijkouderling. 
 
Nu zijn we erg dankbaar dat in de gemeente verschillende 
bezoekbroeders en bezoekzusters actief zijn als ‘kartrekker’ voor een 
wijkteam. Ze doen, samen met hun teams veel goed werk en vullen zo 
de ‘gaten’ in. Maar dat is niet hoe het eigenlijk zou moeten. Deze 
vrijwilligers zouden hun werk moeten kunnen doen als lid van wijkteams 
en niet als kartrekkers. Zij zijn ook geen kerkenraadslid. 
Daarmee zijn we beland bij een ander punt: de bestuurlijke continuïteit. 
Heel veel kerkenraadsleden zitten al flink wat jaren in de kerkenraad. 
Misschien is het beeld ontstaan dat het vanzelfsprekendheid is dat 
iedereen zich telkens maar weer herkiesbaar stelt en op die manier 
automatisch 8 of 12 jaar achtereen vol maakt; om vervolgens weer aan 
nieuwe periodes van 4, 8 of 12 jaar te beginnen. Nou, dat is niet 
vanzelfsprekend. Ook kerkenraadsleden hebben wel eens behoefte 
aan rust of, al dan niet tijdelijk, een stapje terug. 
 
De afgelopen jaren is het erg moeilijk gebleken de vacatures ouderling 
op te vullen. Het is nu tijd dat er echt iets moet gebeuren. We 

about:blank
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vertrouwen erop dat u als gemeente begrijpt dat de invulling van de 
vacatures dringend noodzakelijk is. We hebben daarin allemaal een 
verantwoordelijkheid. 
 
In de twee al langer bestaande vacatures wijkouderling kunnen we 
benoemen. Voor invulling van de nieuwe vacature Van Bezooijen 
zouden we u eigenlijk moeten vragen namen van geschikte kandidaten 
in te dienen om vervolgens dubbeltallen te stellen en verkiezingen te 
houden. 
We willen dit keer afwijken van die procedure. We vragen u namen in te 
dienen van geschikte kandidaten, waarna de kerkenraad wil gaan 
benoemen. Dus ook in de vacature Van Bezooijen. Dat bespaart de 
nodige tijd. 
 
U kunt namen indienen bij scriba Dik de Joode, Lunet 18, 4214 GA 
Vuren; mail: scriba@nhkherwijnen.nl. Graag ondertekend en uiterlijk 
zaterdag 6 mei 20.00 uur. 
 
Wellicht denkt u, ‘dat was hier en daar een pittige tekst’. Zie het dan 
maar als een manier om de problematiek goed onder de aandacht te 
brengen. In het belang van onze Gemeente en de voortgang van het 
werk. En dat allemaal tot eer van God. We willen u vragen in uw 
persoonlijk gebed te bidden voor de invulling van de ambten. 
 
 
VERANTWOORDING 
Collecten 
2 apr   1e collecte € 424,75 Red een kind  
  2e collecte € 135,10 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   125,05   Pastoraat en prediking 
 
7 apr   1e collecte € 92,50 Schuldhulpmaatje 
                           West-Betuwe  
  2e collecte € 44,35 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   46,30   Pastoraat en prediking 
 
9 apr   1e collecte € 179,50 Friedenstimme 
  2e collecte € 119,15 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   176,20   Paascollecte  
 
10 apr   Uitg.collecte €   395,95   Onderhoudsfonds  
 

about:blank
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16 apr   1e collecte € 72,20 Diaconie 
  2e collecte € 64,15 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   73,40   Pastoraat en prediking  
 
Giften 
Ouderling – kerkrentmeester G. de Joode ontving € 50,00 voor het 200-
jarig bestaan van het kerkgebouw. 
 

Voor al deze giften heel hartelijk dank 
 
Paascollecte 
In het vorige kerkblad zat een inlegvel met daarop informatie over de 
Paascollecte. Ook in het kerkblad zelf stond daarover een korte artikel. 
Mocht u nog een gift willen overmalen, dan kan dat via onderstaande 
QR-code die u kunt scannen, via de app, contant of ‘gewoon’ via de 
bank.  
Direct overmaken via het banknummer van de kerk kan 
ook: NL42 RABO 03280 00 531. 
Dan graag onder vermelding van ‘Paascollecte 2023’.  
De QR-code voor deze collecte delen wij graag met u. 
 
 

Jarigen in de gemeente 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de 
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken 
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen. 
Datum Naam    Leeftijd  Adres 
01-05 S. van der Meijden-van Woerkum 88 Kolstraat  
12-05 G. Bergakker-Grandia   85 Biermanlaan  
13-05 P. Hak-Kruithof   92 Boutlaan  
15-05 M.J. de Joode- de Jongh  86 Sluimerskamp 

 
Bloemengroet  
De bloemengroet uit de gemeente is de afgelopen periode gegaan 
naar: 

- Mw. De Fockert, Meerenburg 
- Danique de Joode, Groningen  

(vanwege belijdenis) 
- Jannieke de Bruin, Achterweg  

(vanwege belijdenis) 
- Fam. Van Horssen, Molenstraat 

(vanwege huwelijksjubileum) 
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Follow Me (12-16) 
Op woensdag 10 mei zijn de tieners op de gebruikelijke tijd van 18:45 
welkom. Dit keer echter niet in het kerkelijk centrum, maar in de 
pastorie voor de babyvisite. 
Op zaterdag 10 juni is het afsluitende uitje gepland. We zullen 
ongeveer om 15:30 vertrekken en om 20:00 weer terug zijn. 
 

Follow Me Next (16+) 
Nu de jeugdvereniging is afgelopen hopen we op zondagavond 30 april 
weer eens in oude samenstelling bij elkaar te komen. Om 20:00 welkom 
in de pastorie! 
 

Rommelmarkt 
Zaterdag 6 mei hopen we weer een grote rommelmarkt te houden, op 
de bekende locatie: het terrein van de familie Van Arendonk 
(Achterweg 57). De markt begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 
13.00 uur. 
Op de markt is van alles te koop. Van gereedschap, meubels en 
fietsen, tot aardewerk, speelgoed, knuffels, spelletjes. En van boeken, 
cd’s, dvd’s en lampen, tot elektrische apparaten, antiek en curiosa. 
Verder is er koffie, thee, fris met iets lekkers. Daarnaast wordt vers fruit 
verkocht en zijn broodjes hamburger en poffertjes te koop. Ook draait 
het rad van avontuur, met mooie prijzen. 
We zoeken mensen die iets lekkers willen bakken om te verkopen in de 
koffiehoek. Zij kunnen dat melden bij Dyke de Joode (06-33752315; 
WhatsAppen mag ook; email: dykedejoode@gmail.com). 
 

De kringloopkas is die dag ook open van 9.00 tot 13.00 uur. 

Komt allen! 
 

Grote schoonmaak kerk: hartelijk dank! 
Graag willen we iedereen die heeft geholpen bij de grote schoonmaak 
van het kerkgebouw heel hartelijk bedanken. Fijn dat een aantal 
gemeenteleden, zowel mannen als vrouwen, op deze manier de 
handen uit de mouwen heeft gestoken. Alles ziet er weer spic en span 
uit! Twee dagen waren ervoor uitgetrokken, maar ’s maandags was er 
zoveel hulp dat alle geplande werkzaamheden aan het einde van de 
dag al klaar waren. Echt geweldig, deze saamhorigheid. Tussen de 
middag was er soep en ’s middags kon zelfs worden gewerkt onder de 
klanken van orgelspel. 

Nogmaals hartelijk dank! 

Activiteiten  
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Terugblik viering 200 jaar kerkgebouw  
Op maandag 10 april, tweede paasdag, mochten we het 200-jarig 
bestaan van ons kerkgebouw vieren. Met ’s morgens een 
jubileumdienst rond het thema ‘Groot is Uw Trouw’, waarin we God 
mochten loven en danken voor de vaste plek die we mogen hebben om 
als gemeente samen te komen. Daarna was het bijzonder gezellig én 
druk bij het koffiedrinken en gebruikte een grote groep mensen de 
lunch.  
’s Middags stonden de deuren van de kerk open voor iedereen die een 
kijkje wilde nemen. Velen kwamen daarop af. Opnieuw was het gezellig 
en ontstonden veel fijne gesprekken tussen mensen. En niet alleen 
eigen gemeenteleden wisten de weg te vinden, ook andere 
dorpsgenoten, oud-gemeenteleden en bezoekers uit omliggende 
dorpen kwamen langs. Tussendoor was er van alles te doen. Mensen 
namen allerlei informatie over de kerk tot zich, deden mee aan 
spelletjes en quizzen, dronken koffie, thee of iets fris et cetera.                                                                                                  
Al met al kijken we dankbaar terug op een geslaagde dag, waarbij we 
mochten gedenken dat God trouw is. Dat we als gemeente ook de 
komende jaren, decennia en eeuwen nog vaak mogen opgaan naar de 
kerk. 
 
Oud papier inleveren 
Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de 
Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast 
de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld 
of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.  
 
 
 
Dijkpraat 
Het waren bijzondere weken voor de gemeente vanwege de 
belijdenisdienst, Paastijd, de prachtige feestdag vanwege het 
tweehonderdjarig bestaan kerkgebouw, en de reis van gemeenteleden 
naar Israël (over dat laatste gaan we op een later tijdstip in een dienst 
zeker nog meer over horen!) 
 
“Tel uw zegeningen, tel ze één voor één”, zegt een melancholisch 
Johannes de Heer-lied. Veel reden om dat als gemeente te doen. Het 
zal ongetwijfeld door de vreugde vanwege de uitbreiding in het gezin 
versterkt worden, dat ik telkens verder zing “en ge zegt verwonderd, Hij 
liet nooit alleen”. 

Ds. Wilhelm Roseboom 

Uit de pastorie 
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Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
Zondag 30 april  20:00u Follow me next (pastorie) 
Zaterdag 6 mei    09:00u Rommelmarkt 
Woensdag 10 mei  18:45u Follow me 12-16 (pastorie) 
Vrijdag 2 juni     Talentenveiling in basisschool tbv 

  Gezamenlijk diaconaal doel:  
Red een kind 

Zaterdag 10 juni  15:30u Afsluiting Follow me seizoen 
Vrijdag 27 oktober    Online draaiavond 
 
 
 

 

 

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 15 mei 
2023 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
   email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
   Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16  
 

 

Volgende inleverdata zijn: 
  5 juni  voor 4 weken 
  3 juli  voor 7 weken 
21 aug.  voor 3 weken 
11 sept. voor 3 weken 
  2 okt.  voor 3 weken 
25 okt.  voor 3 weken 

 

AGENDA D.V. 

VAN DE REDACTIE 

http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl


 

 

KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 
REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 
KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 

verkrijgen via de diaconie 
     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 
DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 
WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 

  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

